
 

 

 

 
Juni 2025 

Beste naobers, 
 

Een verse editie van de Naoberpraot, met 
deze keer onder andere aandacht voor de 
komende concerten, de nieuwe 
repetitieruimte, Vrienden van ons koor en 
De Piano.  
 
Bach in Aalten 
We beginnen met ons optreden op 
zaterdag 28 juni om 19.30 uur in de Oude 
Helenakerk te Aalten. Net als vorig jaar 
leveren we een vocale bijdrage aan een 
concert dat is georganiseerd door organist 
en kerkmusicus Harry van Wijk. Harry 
treedt op in binnen- en buitenland. Op 
deze zaterdagavond speelt hij de Orgelmis 
van Johann Sebastian Bach op het 
hoofdorgel van de Oude Helena. Het 
Achterhoeks Bachkoor zingt een aantal 
koralen van Bach, begeleid door Gerard 
Wesseling op kistorgel. Over deze muziek 
valt veel te vertellen en dat is wat Harry 
zal doen om 19.00 uur, voorafgaand aan 
het concert. De toegang bedraagt € 15. 
 
 

 
 
 

 

De tenoren en bassen in het Achterhoeks 
Bachkoor willen graag hun gelederen 
versterken. Wie kent iemand die graag 
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Met Excelsior zingen in De Storm 

Op 2 november staat u en ons iets bijzonders te wachten. Samen met muziekvereniging 
Excelsior uit Winterswijk verzorgen we een optreden in theater De Storm, aan de Haitsma 
Mulierweg 11 te Winterswijk. Het concert staat in het teken van 80 jaar bevrijding, die we in 
2025 vieren. Bijzonder wordt het, omdat zowel Excelsior als ons koor onze grenzen gaan 
verkennen.  

Excelsior heeft onder andere een harmonieorkest en een slagwerkgroep, maar ze doen nog 
veel meer. Ze zijn al jaren een springlevende en actieve vereniging met veel jeugdige leden, 
die zich bij allerlei gelegenheden laat horen en vaak concerten geeft. Ook hebben ze een 
afdeling educatie voor muziekonderwijs. En zeg nu zelf, een vereniging die haar beginnende 
muzikantjes enthousiasmeert door deel te nemen aan een beginnersgroep die Pretteketet 
heet, daar word je toch blij van?  

Grenzen opzoeken dus. Dat betekent dat er muziek op het programma staat die net anders 
is dan we doorgaans gewend zijn. Zo zingen we stukken uit de opera’s Aïda en Nabucco van 
Verdi. Ook werken we hard aan een compositie van Harrie Janssen, genaamd Songs of 
Liberation. Daarin een solo voor sopraan Ellen Pieterse. Nieuw voor ons is dat de teksten van 
dit stuk in het oud-Nederlands zijn. Daarnaast zijn er ook composities te beluisteren van 
Purcell en Händel. Natuurlijk ontbreekt Bach niet met onder andere Dona Nobis Pacem uit 
de Hohe Messe. Zelfs Beethoven is van de partij. Een gevarieerd programma, maar steeds 
met een link naar het thema bevrijding. U kunt zich vast voorstellen dat zowel wij als 
Excelsior heel wat te repeteren hebben. Daar komt bij dat we voor sommige stukken een 
speciaal arrangement voor de combinatie koor- harmonieorkest moeten zoeken of laten 
maken. Excelsior is wel gewend om in een schouwburg te spelen maar wij zijn toch meer van 
de kerken. Een spannend avontuur zal het dus zeker worden. Zodra het definitieve 
programma bekend is, verschijnt dat op onze website. Toegangskaarten à € 19,50 zijn al te 
bestellen via www.theaterdestorm.nl . 
 

 
 

Een nieuwe repetitieruimte 
Zoals u misschien bekend is, ondergaat De Molenberg in Groenlo binnenkort een grondige 
verbouwing en vernieuwing. Onderdeel van het nieuw- en verbouwproject is, dat de kapel 
waar wij tientallen jaren elke woensdag repeteerden, per 1 juli niet meer beschikbaar is als 
repetitieruimte. Deze krijgt een nieuwe (horeca)bestemming. De gewijde ruimte zal op 28 
juni aan de goddelijke eredienst worden onttrokken en diverse religieuze voorwerpen zullen 
weer verhuizen naar de kelders van bisdom Utrecht. Ook de muzikale bijdragen die we 
tweemaal per jaar verzorgden tijdens de vieringen voor bewoners, zijn verleden tijd. De 
vieringen vinden nog wel plaats in een belendende zaal maar daar is onvoldoende ruimte 
voor een koor. Zelfs niet voor het Achterhoeks Bachkoor. Dat vinden we erg jammer. 
 

Niet te lang treuren; we zijn voortvarend op zoek gegaan naar een nieuwe plek voor onze 
wekelijkse repetities. Die hebben we gevonden in Lievelde. De vroegere Christus Koningkerk 
onderging een paar jaar geleden hetzelfde lot als de kapel in Groenlo en heeft een nieuwe 
bestemming gekregen. Het gebouw heet nu Koningshuus en staat aan het Koningsplein, 
tegenover het café, hoe kan het ook anders. Het bestuur van de stichting Behoud 
kerkgebouw Lievelde heet ons hartelijk welkom en we hebben ontzettend veel zin om van 
deze samenwerking een groot succes te maken. Waar we alvast erg blij mee zijn is dat het 
gebouw over een veelbelovende akoestiek beschikt. Mogelijk kunnen we er in de toekomst 
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ook concerten geven. Er moet voor de winter nog iets aan de verwarming en verlichting 
gebeuren maar we hebben er vertrouwen in dat dat voor elkaar komt. Na een keer op proef 
te hebben gezongen gaan we op 2 juli van start op de nieuwe locatie. Dat is kort voor de 
zomervakantie maar precies goed om, na het concert op 28 juni in Aalten, met een goed 
gevoel de zomer in te gaan. 
    

 
 

Pianoperikelen 
In de kapel repeteerden en zongen we met de daar staande piano. Wat we niet wisten is dat, 
nadat we te horen kregen dat we per 1 juli moesten vertrekken, de piano ook 
onaangekondigd was verkocht of vergeven. Dat was dus even improviseren. Gelukkig 
hebben we een keyboard in de kast staan, dat nog een poosje dienst kan doen, zolang we 
geen piano hebben. Intussen zijn we bezig met de zoektocht naar een ander exemplaar, met 
behulp van enkele koorleden die tips hebben gegeven. Tips van lezers zijn ook welkom. 
 

 
 

Stemvorming 
Alle koorleden hebben weer gebruik gemaakt van de professionele stem- en zangadviezen 
van Johanna Baumann, zangpedagoog. In groepjes van twee of drie kregen we een half uur 
aandacht en gelegenheid om vragen te stellen.  
 

 
 

 

Word vriend van het ABK 
U hebt als Naober al een speciaal plekje in ons hart maar het kan nog mooier. Vriend 
worden! Als vriend bent u donateur en levert ons dat, behalve uw warme belangstelling, ook 
wat geld op. Waarom u ook vriend zou kunnen worden? U steunt cultuur in de regio, u 
draagt bij aan unieke concerten en u krijgt exclusieve uitnodigingen voor 
Vriendenbijeenkomsten of repetitieavonden. 
Natuurlijk mag u ook anderen wijzen op de mogelijkheid om vriend te worden. Alle 
informatie vindt u op onze website.  
 

   
 
 

 
 

 
 
 

Naoberpraot 
Leest u deze nieuwsbrief maar bent u nog 
geen lid van onze Naoberkring? Lid worden 
kost niets. 
Geef uw naam en mailadres op per mail via 
naoberkring.bachkoor@gmail.com, of aan 
een koorlid. Wij begroeten u graag als 
nieuwe naober! 
 

www.achterhoeksbachkoor.net 
 

naoberkring.bachkoor@gmail.com 
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